
Ik heb het leven lief 
Ik heb het leven lief, de mensen en de dieren 

De zeeën en rivieren, ik heb het leven lief 
Ik heb het leven lief, de bergen en de dalen 

De warme zonnenstralen, ik heb het leven lief

de heer

Willy Peger 
“Lumumba”

Geboren te Turnhout op 26 november 1937 en overleden 
 in het Imeldaziekenhuis te Bonheiden op 15 april 2026.

Leerkracht op rust Sint-Lambertusinstituut te Heist-op-den-Berg

man van Mia Helsen

vake Willy van Ellen en Freddie
Karen en Yves †

Jarne en Louis
Fran en Jonas

Oogappeltje Oona

Delen mee in het verlies : 
zijn schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

De families Peger, Helsen, Van Dijck, Liekens

 Een laatste groet aan Willy kan gebracht worden op  
dinsdag 21 april 2026 tussen 18.30 en 19.00 uur 
 in het funerarium ‘S Jegers, Dorp 63 te Herselt.

De asurne van Willy zal thuis in zijn vertrouwde omgeving 
 een mooie, warme plaats krijgen.

Met dank aan het personeel van het Imeldaziekenhuis  
voor hun goede zorgen.

Rouwadres : 
Schoolstraat 20,  2235 Houtvenne

Funerarium ‘S Jegers, Dorp 63, Herselt, Tel. 014 54 04 20

Toon Hermans


