
mevrouw

Philomena Van den Brande

Geboren te Ramsel op 10 maart 1942 en zachtjes ingeslapen 
 in het Imeldaziekenhuis te Bonheiden op 2 maart 2026.

weduwe van Maurice Saliën

mama en oma van Ilse Saliën en Luc Saenen
Robbe
Lisa en Elias

Nadine Saliën en Kris Decoster
Kirsten en Jony

Juliette
Febe en Arno

Mathieu
Stefaan Saliën en Faustine Ottin

Rose
Emile

Delen mee in het verlies: 
haar schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten

De families Van den Brande, Saliën, Dehond, Van der Motte

De afscheidsplechtigheid rond de asurne, waartoe u 
vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatsvinden op  
vrijdag 6 maart 2026 om 12.00 uur in de aula van  

het funerarium ‘S Jegers, Dorp 63 te Herselt.

Samenkomst in het funerarium om 11.45 uur. 

De begraving van de asurne bij haar geliefde echtgenoot 
 op de begraafplaats te Ramsel zal plaatsvinden in intieme kring.

Een laatste groet aan Philomena kan gebracht worden op  
donderdag 5 maart 2026 tussen 18.30 en 19.00 uur 

 in het funerarium ‘S Jegers, Dorp 63 te Herselt.

Met dank aan haar huisarts G. Van Lommel, Thuisverpleging Lieve  
en het personeel van het Imeldaziekenhuis, in het bijzonder  

afdeling “Oncologie” voor hun goede zorgen.

Rouwadres: 
 Familie Philomena Van den Brande 

p/a Funerarium ‘S Jegers 
Dorp 63,  2230 Herselt

Funerarium ‘S Jegers, Dorp 63, Herselt, Tel. 014 54 04 20



Mama, 
wat was je sterk 

Mama, 
wat was je groots. 

Het leek alsof 
je altijd bij ons  

zou blijven. 

Mama, 
wat ging het plots. 

Mama, 
wat doen we nu? 
Het is zo donker 

het is zo leeg. 

Mama, 
wat een verdriet 

voelen we voor jou. 

Mama, 
wat zien we je graag 

Tot altijd.


