
En als ik dood ga huil maar niet 
ik ben niet echt weg moet je weten 

‘t is maar een lichaam dat ik achterliet 
dood ben ik pas als jij me bent vergeten

de heer 

Louis Van Rompaey
Geboren te Langdorp op 29 november 1945 en zachtjes ingeslapen 

 in het UZ Leuven, Campus Gasthuisberg op 5 december 2024.

man van Maria Weckhuysen

pa en vake van Mario en Hilde Van Rompaey - Vilters
Christophe en Katleen Van Rompaey - Claes

Willem

Delen mee in het verlies: 
zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

Een laatste groet aan de asurne van Louis kan gebracht worden 
 op woensdag 11 december 2024 tussen 18.30 en 19.00 uur  

in het funerarium ‘S Jegers, Dorp 63 te Herselt.

De asverstrooiing thuis in zijn vertrouwde omgeving 
zal plaatsvinden in intieme kring.

Met dank aan zijn huisarts G. Salaets, de thuisverpleging van team Coenen 
 en het personeel van het UZ Leuven, Campus Gasthuisberg, in het bijzonder 

 afdeling “Geriatrie” voor hun goede zorgen.

Rouwadres : Testeltsesteenweg 200,  3201 Wolfsdonk

Funerarium ‘S Jegers, Dorp 63, Herselt, Tel. 014 54 04 20

Bram Vermeulen - Testament


