
Nooit klagend, nooit vragend 
zijn pijnen in stilte dragend 

zijn handen hebben voor ons gewerkt 
zijn hart heeft voor ons geklopt 

zijn ogen hebben ons tot het laatst gezocht

de heer

Jos Rutten
Geboren te Tessenderlo op 24 april 1938 en zachtjes  

ingeslapen in het AZ Herentals op 8 september 2024.

weduwnaar van Godelief Ooms

vader van Elly Rutten en Kris Valvekens

pa van Robin
Rune

Delen mee in het verlies:
zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

De afscheidsplechtigheid rond de asurne, waartoe u
vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatsvinden  

op vrijdag 13 september 2024 om 11.00 uur in de aula
van het funerarium ‘S Jegers, Dorp 63 te Herselt.

Samenkomst in het funerarium om 10.50 uur.

De asurne van Jos zal bij Elly thuis een mooie, 
 warme plaats krijgen.

 Een laatste groet aan Jos kan gebracht worden op  
donderdag 12 september 2024 tussen 18.30 en 19.00 uur 

 in het funerarium ‘S Jegers, Dorp 63 te Herselt. 

Met dank aan zijn huisartsen P. Van Hulsel en F. Sprenghers,  
het Wit-Gele Kruis, het personeel van het woonzorgcentrum  

Ter Nethe te Hulshout en het personeel van het AZ Herentals,  
in het bijzonder afdeling Geriatrie voor hun goede zorgen.

Rouwadres :  
Familie Jos Rutten 

p/a Funerarium ‘S Jegers 
Dorp 63,  2230 Herselt

Funerarium ‘S Jegers, Dorp 63, Herselt, Tel. 014 54 04 20


